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-IJssalon De Lorenzo op een regenachtige avond in 1962, op een sfeervolle plaat van de later
veel furore makende fotograaf Max Koot in het archief van Bouw- en Woningtoezicht. -

IJssalon Cederstraat

Een terugblik naar de straat waar ik
in 1930 geboren ben. De Ceder-
straat, een rustige straat in het
Bomen- en Bloemenkwartier. Een
straat waar de bakker, de melkboer,
de groenteboer dagelijks aan de deur
kwamen. Een openbare school met
een vrije doorgang naar de Christe-
lijke school in de Abeelstraat. Een
mooi speelterrein en tevens in de
oorlog in de school een uitdeelpost
van de Gaarkeuken. Op de hoek met
Fahrenheitstraat het autobedrijf van
Bolland en Bolland, op de andere
hoek de Italiaanse ijssalon.

De oorlog heeft ook in deze straat
zijn sporen nagelaten: een Joodse

familie werd afgevoerd en de ver-
zetsheld Frans Britzel kwam om. Er
waren onderaardse gangen in de hui-
zen aan de overkant van de school,
waar de onderduikers sliepen. Soms

zelfs onder het huis van een NSB’er.

Ik kom nog regelmatig in deze straat
en zie dan de veranderingen, maar

één zaak bleef er gelukkig altijd, de
[Jssalon. Als kind van 4 mocht ik er
op zondagen een ijsje gaan kopen
van 3 cent. De ijssalon was nog
klein van opzet. In de oorlog ging de
familie terug naar Italié, en werd de
zaak voortgezet door een Hollandse
familie. Tot er geen grondstoffen
meer waren om ijs-te maken, toen
probeerden deze mensen lampen

te verkopen. Direct na de oorlog
kwamen de Italianen weer terug. De
zaak werd verbouwd en hield het fier
uit, met mij als trouwe bezoekster
(meer dan 78 jaar).

Tot voor een paar weken, toen werd
de ijssalon helaas voorgoed gesloten.
Toch zal ik altijd als ik er voorbij
loop terugdenken aan al die ijsjes die
ik daar heb gehaald. Ik hoop dat ook
andere mensen zich de zaak herin-
neren en willen reageren.
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